Mijn kerst

ledereen beleeft kerst op zijn of haar eigen manier
En hopelijk met veel plezier

Kerst betekent voor mij

Vooral met familie samenzijn

In oktober zie je al winkels met kerstversiering
Dozen vol heb ik liggen op de vliering

leder jaar, ja echt waar

Zie ik wel iets leuks , onvoorstelbaar

Hier een engel, daar een bal

Ik lijk wel mal

Vaak moet ik mij bedwingen

Anders koop ik teveel van die leuke dingen

De laatste jaren kost alles meer tijd
Dat is iets dat mij spijt

Maar ik laat mij niets afnemen
Ook al krijg ik daardoor problemen

De boom opzetten kost een halve dag

Dat gaat niet met de Franse slag

Met de verlichting ben ik ook een halve dag bezig
En met de versiering even lang, vrees ik

Van de versierselen die zijn overgebleven
Maak ik winterse taferelen

Op de vensterbanken en op de kast
Stoffen moet met een kwast

Aan het eten besteed ik de nodige tijd
Wat zal het dit jaar zijn

leder jaar weer een vraag

Want de liefde gaat door de maag

Eerste kerstdag blijven wij altijd thuis

Soms met een spelletje of samen voor de buis
Sfeervol en knus met veel licht

Heus het is een prachtig gezicht

Tweede kerstdag is vooral een doe dag
Meestal is het wandelen, maar alles mag
Na een dag luieren

Is het heerlijk om wat te kuieren

Fijn dat ondanks alles dit nog steeds mogelijk is
Want kerst is voor mij iets wat ik niet graag mis
Het gaat soms wel moeilijk en zwaar

Maar met wat hulp is het allemaal haalbaar



