
Meneer Parkinson 

Wij hebben sinds een jaar of negen 
Er een huisgenoot bij gekregen 
Zomaar was hij daar 
Dat was heel  raar 
 
Hij is altijd aanwezig 
En houdt ons steeds bezig 
Hij wil niet uit ons huis weg 
Er is totaal geen overleg 
 
Hij neemt langzaam de controle  over mijn lijf 
Het maakt mij beverig en stijf 
Eerst was het alleen mijn linkerbeen en linkerarm 
Nu zit hij ook al in mijn darm 
 
Niemand weet wat meneer Parkinson nog neemt 
Hij heeft vast al weer iets geclaimd 
Wellicht mijn bloeddruk 
Welke hij in de hoogte en laagte drukt 
 
Het is vaak moeilijk te verteren 
Om altijd in zijn nabijheid te verkeren 
Je wilt ook wel eens rust 
Want je raakt van deze persoon uitgeblust 
 
Wij hebben moeten leren 
Deze meneer te accepteren 
Genieten van de goede Parkinson dagen  
En proberen de slechte te verdragen 
 
 
 
 


